
PERSBERICHT DE VEURAOVOND 

DE DWERGONISCHE VEURAOVOND WAS EEN TOPAVOND!!! 

Vrijdag 28 februari was de aftrap van carnaval in Dwergonië met De Veuraovond. In samenwerking 

met De Voorste Venne organiseerden de mannen van Het Groot Dwergonisch Mannenkoor wederom 

een meezingavond aan de vooravond van carnaval. 

Voor de mannen was dit hun 21e grote concert, dus organisatorisch was het ook dit keer prima voor 

elkaar. Na een generale repetitie ’s middags voor leden van seniorensociëteit Heusden, inclusief een 

mooi optreden van De Knollekus, was het ’s avonds feest voor diegenen die niet van carnaval houden, 

maar toch graag naar een gezellig meezingfeestje komen. En voor de echte carnavalsvierders voor wie 

het carnaval niet vroeg genoeg kan beginnen. 

Het theatercafé van De Voorste Venne was omgetoverd tot een waar feestpaleis. Om 20.30 uur trapte 

BlaaskapeL Speultijd de avond af met een spetterend optreden. Wat zijn ze goed deze jonge mensen. 

De zaal kwam vanaf de eerste noten in een mooie carnavalsstemming. Daarna was het de beurt aan 

Het Groot Dwergonisch Mannenkoor o.l.v. Ton van Baest. Een feestelijk mannenkoor, want het 70e lid 

had zich die week aangemeld om nog meer volume te geven aan dit illustere gezelschap. De teksten 

werden op het grote scherm getoverd dus je mond houden was geen optie. Na een half uur was het 

tijd voor De Zalige Zusters, een gelegenheidsformatie met muzikanten van Harmonie Drunen. Zij 

zorgden voor de hilarische noot en ook na afloop van hun optreden was er gelukkig ruimte voor 

mentale en fysieke zorg door de geweldige zusters. Gezelligheidskoor Om te Janken o.l.v. Els Duijster 

en accordeonist Yvonne Willemse straalt puur enthousiasme uit en dat spatte er bij de Pink Ladies 

vanaf. De echte smartlappen vlogen muzikaal door de zaal. Tot slot sloten de mannen van Het Groot 

Dwergonisch Mannenkoor de avond muzikaal af met hun meezingers. De avond ging gezellig door 

met een meet & greet met iedereen. 

Vooraf was het de vraag of De Veuraovond een heuse traditie zou kunnen worden. Kleinschalig, 

mooie zaal, geweldige muziekskes: Ontmoeten – Dwergoniërs – Meezingen. En of het een jaarlijkse 

traditie kan worden: Ongetwijfeld!!!!! 

 


